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DE VERLOSSING  
 
Nominatie Grote Prijs Festival van Gent 2001 
 

Tijdens het jongste Internationaal 
Filmfestival van Vlaanderen - Gent ging 
Hugo Claus' jongste filmproductie in 
première.  
Eindelijk weer een film van de 'meester', 
die zovele jaren geleden als angry young 
man te Oostende driemaal per dag de 
bioscoop bezocht. 
De Verlossing behoort samen met Vrijdag 
(1980) en Het Sacrament (1989) tot een 
trilogie die typisch Clausiaans en dus 
uniek kan worden genoemd. 
In zijn jongste productie brengt Claus 
opnieuw een beklijvend drama op het 
doek, een verhaal van vandaag en van alle 
tijden. 
Magda (een schitterende Gilda De Bal) 
kijkt op haar laatste dag terug op haar 
leven met Oscar (niemand minder dan Jan 
Decleir). Ook haar eerder gestorven zus 
Marleen (eens te meer een verrukkelijke 
Willeke van Ammelrooy), met wie ze een 

aparte band had, duikt in haar 'visioenen' op. Op de dag van haar 'verlossing' uit haar 
lijden komen ook haar primaire zoon Johnny ( Peter Van Den Begin) en haar ietwat 
marginale dochter Julia (Elke Dom) op bezoek. Dat deze confrontatie tot spanningen 
leidt kan eenieder raden. Achter de Antwerps-Vlaamse, ondertitelde dialogen, 
doorspekt met beeldrijke, humorvolle volkstaal, schuilt niettemin existentiële 
eenzaamheid en verlangen naar de andere.  
De film werd niet zo bijzonder goed onthaald door de filmkritiek maar elkeen die hem 
zag was ontroerd en aangedaan. Alleen al de confrontatie tussen Willeke van 
Ammelrooy en Jan Decleir zovele jaren na Mira  (1971) maakt deze film tot een 
absolute must. Daar komt nog de schitterende, sobere score van Henny Vrienten bij. 
 
Regie: Hugo Claus  
Scenario: Hugo Claus  
Fotografie: Goert Giltaij 
Muziek: Henny Vrienten   
Cast: Gilda De Bal, Jan Decleir, Willeke van Ammelrooy, Peter Van Den Begin, Elke 
Dom, e.a 
Duur: 96 min  
Land: België 2001 
 


