TURQUAZE

Regie Kadir Balci
Scenario Kadir Balci

Drie Gentse broers gaan hun vader in Istanbul begraven. Hun
moeder blijft in Turkije, zij keren alleen terug naar hun
geboortestad. Ediz, de oudste, probeert de vaderrol over te
nemen, maar slaagt er niet in. Bekend als Eddy in de garage
waar hij werkt, blijkt hij ontgoocheld in zijn betrachtingen.
Met de jongste, Bora, die wegvlucht uit de Turkse tradities,
loopt het behoorlijk mis: slechte vrienden, zoals dat heet.
Enkel Timur (schitterend gespeeld door de broer van de
regisseur) weet zich echt aan te passen mede dank zij zijn
Gentse vriendin Sarah (Charlotte Vandermeersch). Op een
aandoenlijke, onnadrukkelijke wijze schetst de film de
problematiek van de identiteitscrisis, de stuurloosheid en de
interculturaliteit waarmee migranten te maken krijgen. De
Gents Turkse regisseur Kadir Balci, die na enkele jaren
universiteit als cineast afstudeerde aan de Gentse academie
(K.A.SK), realiseerde met Turquaze een film die eerder te
vergelijken is met Aanrijding in Moskou dan met het eerder
agressieve Gegen die Wand van de Duits-Turkse cineast Fatih
Akin. Vooral de talentrijke Charlotte Vandermeersch zorgt
voor de opgewekte toon van de film. In tegenstelling tot de
Turkse broers, die worstelen met hun ‘mossel noch vis’-
identiteit, is ze goedlachs en probleemloos. Timur blijft
immers ondanks al zijn integratiepogingen ‘den Turk’... Een
mooie film, zowel door de knappe regie, de montage van Nico
Leunen, de fotografie van Ruben Impens en last but not least
de muziek van Absynthe Minded. (WdP) ‘Even geestig als
ontroerend!’
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