TOUS LES SOLEILS

Regie Philippe Claudel
Scenario Philippe Claudel

Dit is de tweede film van Philippe Claudel. Met Il y a
longtemps que je 't aime wist hij enkele jaren terug
menig filmliefhebber te boeien en te ontroeren. Deze
Franse auteur (1962) was trouwens al eerder bekend om
zijn bestsellers Grijze zielen en Het verslag van
Brodeck. Ook als cineast getuigt hij van talent door het
vertellen van een boeiend verhaal in een weliswaar
klassieke filmstijl. Tous les soleils is opnieuw gebaseerd
op een origineel scenario. De sfeer is wel wat luchtiger
dan in zijn debuutfilm. Alessandro, een Italiaanse docent
barokmuziek rouwt om zijn overleden vrouw. Zijn fijne
vijftienjarige dochter Irina wordt stilaan volwassen, ze
wordt verliefd, en daar heeft de vader het wel wat
moeilijk mee. Enige steun krijgt hij alvast niet van zijn
inwonende broer Crampone, een kunstschilder die als
rebel het vooral op de Italiaanse premier Berlusconi
gemunt heeft en daarom Italié ontvluchtte. Toch
proberen zowel zijn dochter als zijn broer hem achter
zijn rug aan een nieuwe vriendin te helpen... Deze film,
vertolkt door schitterende Franse (0.m. Anouk Aimeé) en
Italiaanse acteurs, speelt zich af in Straatsburg, de stad
die de cineast Italiaanse allures meegeeft. Minder
dramatisch als Il y a longtemps que je t’aime doet de
film eerder denken aan de grote Italiaanse comediefilms
van weleer. De prachtig zonnige fotografie, het
ontvlambare karakter van de hoofdpersonages en een
passende soundtrack zorgen voor een heerlijke
filmbelevenis. Kortom, opnieuw een Philippe Claudel
om te koesteren. (wdp) Een feelgoodmovie om van te
genieten!

Sitelink: http://www.imdb.com/title/tt1715356/
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