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Originele Titel: “Wo de fu qin mu qin” 
 

Een zakenman keert terug naar zijn 
geboortedorp voor de begrafenis van zijn 
vader. Terwijl zijn moeder een doek weeft om 
over de kist te leggen, herinnert de zoon zich 
de verhalen die hij gehoord heeft over hoe 
zijn ouders elkaar leerden kennen en verliefd 
werden.. Terug een eenvoudig verhaal, 
gebracht in een sobere, uitgepuurde stijl, die 
des te beter de naïeve en prille emoties van de 
protagonisten weet op te roepen. “The Road 
Home” kan beschouwd worden als een 
tweeluik met de voorganger “Not One Less”. 
Beide verhalen spelen zich af op het Chinese 
platteland, en handelen over een dorpsmeisje 
dat door vastberadenheid bereikt wat ze wil. 
Zhang Yimou wil geen politieke of 
filosofische boodschap brengen, maar is wel 
geïnteresseerd in het tonen van de weerslag 
die politiek heeft op het leven van eenvoudige 

mensen. Hij laat zien hoe ze stand houden in uiterst penibele omstandigheden, dankzij 
het belang dat zij hechten aan fundamentele waarden. “The Road Home”' is niettemin 
in de eerste plaats een film over liefde. Het verhaal over de zuiverheid van een prille 
liefde geeft je terug vlinders in de buik, als een verliefde puber. De prachtige 
acteerprestatie van Zhang Ziyi. die wat later ook zou schitteren in 'Crouching Tiger, 
Hidden Dragon', is daar niet vreemd aan. Zhang Yumou is een cineast die blijft 
overtuigen, door in zijn films een zeldzame warmte te leggen . 
 
 
Regie: Zhang Yimou  
Scenario: Sao Shi  
Fotografie: Hou Yong  
Muziek: San Sao  
Cast: Zhang Zuyi, Sun Honglei, Zheng Hao, Zhao Yelin, e.a.    
Duur: 90 min 
Land: China 1999 
 
 


