
THE LAND OF THE ENLIGHTENED Donderdag 12 mei 2016  17:45&20:15 

Prijs Fotografie Sundance Festival 2016, Nominaties Rotterdam FF regie 

en scenario 

 

Over een periode van 7 jaar filmde de Gentse fotograaf 

Pieter-Jan De Pue in Afghanistan . Zijn interesse was 

aangewakkerd door de verslaggeving na 9/11 en hij 

reisde er ook vaak rond, belandde in de cel en op de 

wanted-lijst van de taliban. Oorspronkelijk wilde hij 

een reflectie brengen van de Russische en 

Amerikaanse soldaten, maar op aandringen van een 

coproducent besliste hij zich te concentreren op de 

kinderen. Daardoor is de film rijker geworden. 

De Pue was er getuige van hoe veerkrachtig kinderen 

wel zijn en hoe voor hen de grens tussen soldaatje 

spelen en soldaatje zijn, op hallucinante wijze 

vervaagd is. 

Een groep Kuchi-kinderen leeft in een mijnenveld rond 

het vliegveld van Bagram. Ze graven de antipersoonsmijnen op om explosieven 

te verkopen aan kindarbeiders die in een mijn lapis lazuli delven. Het traject van 

de blauwe edelstenen gaat naar Tadzjikistan en China, door een gebied dat door 

kindsoldaten gecontroleerd wordt. Als ze hun eigen kleine oorlog niet aan ’t 

uitvechten zijn, vluchten ze in hun persoonlijke fantasieën en dromen, terwijl de 

Amerikaanse soldaten hun terugtocht plannen. De Pue toont ons het Afghanistan 

dat al generaties in één lange, soms boze, soms bedwelmende opiumroes lijkt te 

vertoeven. Hij brengt een fascinerende mix van feit en fictie, in een 

indrukwekkende landschapsfotografie, met aandacht en respect voor de 

dagelijkse rituelen. Een totaal andere inkijk in een land van verwoesting en 

verbeelding. 

 

Poëtische ontdekkingsreis met een bijna mythische kijk op het lot van 

kinderen 

 

 

 

INFO 

Regie   Pieter-Jan De Pue 

Scenario  Pieter-Jan De Pue, David Dusa 

Fotografie  Pieter-Jan De Pue 

Muziek  Denis Clohessy, Roger Waters (Pink Floyd) 

Cast   Gholam Nasir, Khyrgyz Baj, Koko Ewas 

Duur   85 min 

2015   België 


