THE BAND'S VISIT (BIKUR HA-TIZMORET) wo

Regie Eran Kolirin
Scenario Eran Kolirin

Cannes 2008: Prix de la Jeunesse & Fipresci-
prijs, 37 Awards!!!

De Alexandria Ceremonial Police Band, een Egyptische
politiefanfare van acht politiemannen, vliegt vanuit Egypte
naar Israél om daar ceremonieel en muzikaal de opening van
een Arabisch cultureel centrum op te luisteren. Door
omstandigheden komt niemand hen aan de luchthaven
ophalen. Dus nemen ze zelf maar een bus.. naar het
verkeerde stadje. In plaats van in Petah Tikva komen ze
terecht in Bret Hatikva, een onooglijk, bijna vergeten dorpje in
het zuiden van Israél. Noodgedwongen moeten ze er
overnachten. “There’s no Arab cultural centre here. There ‘s
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no culture at all.” De Arabische muzikanten, met de timide
orkestleider Tawfiq en de playboy Khaled als kleurrijkste
personages, kunnen niet anders dan de nacht doorbrengen bij
enkele joodse inboorlingen. Om met elkander te
communiceren, hebben ze aanvankelijk enkel hun gebrekkige
kennis van het Engels, maar ook de muziek helpt. Regisseur
Kolirin tilt zijn bitterzoete komedie moeiteloos over alle
evidente valkuilen heen. Het “grote” conflict wordt
grotendeels op de achtergrond behandeld.De onwezenlijke,
magische nacht wordt een allegorie voor de hoop die het
Midden-Oosten enkele jaren kon koesteren, maar die nu
verdwenen is. The Band’s Visit is een kleine parel, die
meermaals werd bekroond, o. m. op het festival van Cannes.

10/09

17:45
20:10

FilmClub
62

Cast
Shlomi Avraham, Ronit
Elkabetz, Saleh Bakri, e.a.

Camera - Fotografie
Shai Goldman

Muziek
Habib Shadah

Israél / Frankrijk

2007

89min

Engels, Arabisch, Hebreeuws

35mm

kleur

Sitelink: http://www.imdb.com/title/tt1032856/


http://www.imdb.com/title/tt1032856/

