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Nominatie Grote Prijs Festival Gent 2011 en Gouden 

Leeuw Venetië 2011, Drama 

Deze tweede film van Marjane Satrapi speelt zich af in 

het Teheran van 1985. In dat jaar vond de staatsgreep 

plaats waardoor de democratische droom verbrijzeld 

werd. De wereld van Nasser Ali stort ineen als zijn 

geliefde viool vernield wordt door zijn vrouw en zijn 

grote jeugdliefde tot overmaat van ramp doet alsof ze 

hem niet kent. Hij vindt geen andere viool die dezelfde 

mooie klanken kan produceren. Voor hem heeft het 

leven geen zin meer en hij besluit er een eind aan te 

maken. Hij gaat in bed liggen wachten op de dood. In de 

zeven dagen die daarop volgen leren we, in flashbacks 

en flashforwards, zijn familie en zijn grote liefde Irane 

kennen. De film bulkt van wildkomische personages, 

zoals de man die alles verkoopt of de vrouw die na haar 

dood blijft roken. De kleurrijke en speelse 

bordkartonnen decors zorgen voor een sprookjessfeer en 

de generiek is animatie die het kind in ons tevreden stelt. 

Na de animatiefilm Persepolis is dit de tweede 

stripverfilming van Satrapi en Paronnaud. Ze beslisten 

deze keer geen animatiefilm te maken, maar ze 

loochenen hun achtergrond niet. De film kan bogen op 

een prestigieuze cast met o.a. Isabella Rossellini als 

bazige moeder en de Franse komiek Jamel Debouzze, 

die meer dan één rol voor zijn rekening neemt.  
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Sitelink: http://www.imdb.com/title/tt1663321/ 
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