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PLEURE PAS GERMAINE  
 
Eervolle vermelding op Bogota Film Festival 2000 
 
 

'Pleure pas Germaine', een film van de Franstalige 
Belgische cineast Alain De Halleux (1957), was de 
verrassing op het jongste Filmfestival van 
Vlaanderen - Gent. De Halleux heeft er vierenhalf 
jaar aan gewerkt. Het resultaat is een kleine, fijne 
productie, die een groot publiek weet aan te 
spreken. Gilles (een schitterende Dirk Roofthooft) 
heeft zijn oudste dochter verloren. Is ze vermoord 
of heeft ze zelfmoord gepleegd? Met zijn vrouw 
Germaine lijdt hij samen met zijn twee tieners en 
een jonge tweeling onder het verlies van Rolande, 
Vooral Gilles is geblokkeerd door verdriet. 
Germaine, die van Spaanse afkomst is, verlangt 
terug te keren naar haar familie en Gilles meent dat 
de moordenaar van zijn dochter naar de Spaanse 
Pyreneeën is gevlucht. Met een gammel busje 

verlaten ze hun trieste wijk in Vilvoorde... Maar het onverwerkte verleden laat zich 
gelden, tijdens de hele reis.  
“Pleure pas Germaine'” is een ontroerende, actualiteitsgerichte roadmovie, die 
niemand zal onverschillig laten. Hij zit ook vol verrassingen en thrilleraspecten. De 
film is een Belgische productie, waarin Vlaanderen participeerde via de Vlaamse 
acteur Dirk Roofthooft. Doordat de tocht nu eenmaal door Frankrijk naar Spanje gaat, 
co-financierden ook deze landen het project. Een hartverwarmende aanrader, waarin 
een vader het verlies van zijn dochter tracht te verwerken.  
 
Regie: Alain De Halleux  
Scenario: Alain De Halleux en Eric Van Beuren  
Fotografie: Philippe Guilbert  
Muziek: CarIes Cases   
Cast: Rosa Renom, Dirk Roofthooft, Cathy Grosjean, Benoit Skalka, Simon De 
Thomaz e.a.  
Duur: 98 min  
Land: BeIgië-Spanje-Frankrijk 2000  
 
 


