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Baktiar Khudojnazarov vertelt in zijn derde
langspeelfilm de lotgevallen van de bizarre
familie Bekmouradova. De zeventienjarige
dochter Mamlakat droomt ervan actrice te
worden. Haar broer Nasredin is mentaal
gestoord teruggekeerd van de oorlog in

BAKNTIAR KHEBOJNAZAROY Afghanistan. Mamlakats eerste contact met het
theater levert haar al meteen een zwangerschap
op. Ze heeft de man die haar zwanger maakt
niet gezien, enkel gehoord en gevoeld. De rest
van de film gaat de hele familie op zoek naar
de vader van het ongeboren kind, Khabibulla,
dat vanuit de buik van zijn moeder commentaar
geeft bij het hele gebeuren. Dat is de aanzet van
een liefdessprookje dat bol staat van komische
intermezzo's. De trefzekere vertolking van de
drie hoofdfiguren, de schitterende soundtrack,
het feilloze ritme, de fantasierijke regie tillen
deze hartverwarmende film op tot een in dit
genre zelden bereikt niveau. Khudlojnazarov mengt grand-guignol scénes,
surrealistische beelden en pakkende momenten tot een geheel eigen stijl en tovert
voor ons een onwaarschijnlijk avontuur waarbij de grens tussen droom en
werkelijkheid vervaagt.

Regie: Baktiar Khudojnazarov

Scenario: Irakli Kwindadze

Fotografie: Martin Gschlacht

Muziek: Daler Nasarov

Cast: Chulpan Khamatova, Mortlz Blelbtreu, Ato Mukhamedshanov, Merab Ninidze,
Nikolai Fomenko, e.a.

Duur: 107 min

Land: Tadzjikistan 1999



