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De tijd dat animatiefilms enkel voor kinderen waren bedoeld, 

ligt al lang achter ons. Animatieparels als Grave of the Fireflies 

of Waltz With Bashir mikten op een louter meerderjarig 

publiek. Een prent als Les Triplettes de Belleville wist dan weer 

alle leeftijden te bekoren. En laat het nu juist de regisseur van 

Les Triplettes zijn, Sylvain Chomet, die met een nieuw visueel 

huzarenstukje op de proppen komt. De sfeerfilm L'Illusioniste 

toont het verhaal van Tatischeff. De houterige goochelaar-op-

retour ziet zijn toeschouwer steeds minder geïnteresseerd in 

zijn trucs. Op zoek naar een dankbaarder publiek ontmoet hij 

het timide hotelmeisje Alice. Zij denkt dat de mooie jurkjes en 

schoentjes net zoals zijn obstinate konijn helemaal gratis uit 

zijn hoed komen. Maar langzamerhand raakt de buidel leeg en 

moet het onconventionele duo zich naar de wetten van een 

zelden zo magisch geanimeerde realiteit plooien. Chomet 

haalde voor zijn L'Illusioniste een script van de legendarische 

Franse komiek Jacques Tati vanonder het stof en perste het 

door zijn eigen onnavolgbare visuele mangel. In een 

kleurenpalet van verschoten postkaarten en groezelige 

variététheaters laat Chomet zijn weemoedige humoristische 

universum de vrije loop. Met zijn arendsoog voor detail maakt 

hij net zoals in Les Triplettes het gebruik van dialoog zo goed 

als overbodig. Hij laat de kijker over de hartverwarmende 

tristesse van vervlogen tijden kabbelen en weet een oprechte 

lach en traan los te weken. Een pareltje van een film!  
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