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Originele titel: "Takhté siah"

FROM THE ACCLAIMED DIRECTOR OF 'THE APPLE De tweede lange speelﬁlm van Samira

Bl- ACKB" Anns ‘e <~ Makhmalbaf (De Appel was haar debuut)
— situeert zich in de Iraans-Koerdische

B et bergketens, aan de grens met Irak. Twee
"MASTERLY!. CONFIDENT_ ASTOMSNIVG onderwijzers trekken rond met een schoolbord
iy S e by i op hun rug, en speuren naar leerlingen die
SRRt o RAITION zouden willen leren lezen, schrijven en
(s rekenen. In afwachting daarvan doet het zwarte
bord alleen maar dienst als een povere
beschutting tegen brutaal oorlogsgeweld.
Gezien ze geen leerlingen vinden, besluiten ze
elk hun eigen weg te gaan, wat niet zonder
gevaar is. Reeboir sluit zich aan bij een bende
jonge smokkelaars die constant voor hun leven
moeten vrezen. Said gaat deel uitmaken van
een groep zwervende Koerdische oude mannen,
die uitgeput en uitgehongerd willen terugkeren

: naar hun geboortestreek, het iraaks-Koerdische
grensstadje Halabtcheb. Eén ouderling is in het gezelschap van zijn dochter, een jonge
weduwe en haar zoontje. Halsoverkop trouwt Said zelfs met haar. De andere leraar,
Reeboir, neemt een jongen op sleeptouw met dezelfde voornaam als hij en hoopt dat
hij hem tenminste zijn naam kan leren schrijven. Deze twee verhalen ontwikkelen
zich parallel naar een tragisch slotakkoord toe. Een intelligente Samira Makhmalbaf
laat deze stofferige, lyrische roadmovie uitgroeien tot een indringende fabel over het
banneling- zijn, over de botsing tussen man en vrouw, over een onbegrepen,
onmogelijke liefde en over oorlogsleed. De surrealistische aandoende beelden van die
mannen die met een schoolbord op de rug gebonden, rondtrekken in een
berglandschap, zijn onvergetelijk.
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