
Donderdag 24 oktober 2013  / 17:45 & 20:15 

 

Infancia Clandestina 
 

Selectie Cannes, Toronto en San Sebastian  
 

De 12-jarige Juan keert met zijn familie uit ballingschap terug naar 

Argentinië waar het militaire regime nog heerst. Ze proberen met een 

dubbele identiteit zo goed mogelijk het leven terug op te nemen, maar 

de angst en de dreiging blijven bestaan. 

  

Juan krijgt een valse identiteit maar beseft niet dat daarbij ook een 

andere geboortedatum hoort. Zijn clandestiene jeugd is niet altijd even 

gelukkig. Vader en moeder zijn verwoede revolutionairen die 

Argentinië eind jaren 1970 willen bevrijden van de militaire dictatuur. 

Daardoor lopen ze het risico te verdwijnen zoals veel staatsvijanden voor hen overkwam. 

 

Als Juan, alias Ernesto, verliefd wordt op Maria, wordt het contact met de buitenwereld bedreigend en 

groeit de vrees van de familie om opnieuw in gevaar te komen. 

 

Aangrijpende en deels autobiografische debuutfilm van Benjamín Ávila over ballingschap, angst en 

politiek, maar ook over een eerste tienerliefde. Als kind van Argentijnse verzetsstrijders moest Ávila 

even consequent een schijnidentiteit ophouden, net als zijn hoofdpersonage. De regisseur weet waar 

hij het over heeft: zijn moeder verdween tijdens de militaire dictatuur en van zijn broer werd hij 

gescheiden.  

 

Indrukwekkende, intieme film over een kind van verzetsstrijders in het Argentinië van 1979 
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