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IL POSTINO  
 
Eén Oscar en 4 Nominaties 1996, Amanda Award  Norway 1996 
 

 “Il Postino”  is een hartverwarmende 
film over de vriendschap tussen de 
naïeve postbode Mario Ruopolo en de 
dichter Pablo Neruda, die uit zijn land 
verbannen is. Het verhaal van deze 
ongewone vriendschap is bijzonder 
overtuigend door de schitterende 
vertolkingen, de sfeerschepping van het 
kleine Italiaanse kustdorpje en de milde, 
melancholische sfeer.  
Mario is een visserszoon die uit 
armoede, verveling, maar ook uit 
nieuwsgierigheid zich kandidaat stelt 
om de mysterieuze Chileense dichter de 
dagelijkse post te bezorgen. Het valt 
Mario op dat Neruda succes heeft bij de 
vrouwen; hij hoopt dat Neruda's charme 
op hem zal afstralen, zodat ook hij 
indruk zal maken op de vrouwen van 
het dorp. Mario is nl. verliefd op 
Beatrice, de dienster in de lokale bar. 
Hij dringt er bij Neruda op aan een 
liefdesgedicht voor haar te schrijven, 
dat hem zal helpen de charmes van 
Beatrice te winnen. De aanvankelijk 

koele contacten tussen Neruda en de brievenbesteller slaan  geleidelijk om in een 
hechte vriendschap. De pittige tekening van de hoofdpersonages is knap ingebed in 
een kleurige schildering van het dorpsleven.  
Een heerlijk film om nogmaals uitgebreid van te genieten!  
    
Regie: Michael Radford  
Scenario: Anna Pavignano  
Fotografie: Franco di Giacomo  
Muziek: Luis Enrique Bacalov  
Cast: Massimo Troisi, Philippe Noiret, Maria Grazia Cucinotta, e.a.  
Duur: 100 min 
Land: Italië 1995  
 


