
Dinsdag 26/09/2000 om 17:45:00 en 20:10:00 
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8 Nominaties van de Japanese Academy 2000 en Nominatie Gouden Palm 
Cannes 2000 
 

 
'Gohatto’ of '”Taboe” is wellicht de laatste 
film van de Japanse cineast Nagisa Oshima 
(Kyoto, 1932). De maker van provocerende 
films als '”L'empire des Sens” (1982) - een 
film die bovendien tot vandaag in Japan 
verboden is, want schaamhaar is er nog steeds 
taboe - slaagde erin ondanks ernstige 
gezondheidsproblemen zijn recentste film af 
te werken.  
Het werd een schitterende, esthetische film 
over de hartstocht onder de samourai. Oshima 
situeert zijn verhaal in Kyoto 1865. De 
aanhangers van de Shogun verzetten zich 
tegen landgenoten die het tweehonderd jaar 
lange isolationisme van Japan willen 
doorbreken. Daarom wordt een samourai-
militie opgericht. Deze moet in de keizerlijke 
stad Kyoto de orde handhaven en de revolutie 
de kop indrukken. Maar binnen de samourai, 

die volgens uiterst strikte codes leven, ontstaat onrust wanneer in de gesloten 
mannengemeenschap plots een knappe, bijzonder handige man wordt ingelijfd. 
Mannelijke hartstochten laaien hoog op, vriendschaps- en liefdesbanden worden 
gesmeed... Kortom, de strenge gedragsregels van de samourai lijken plots te wijken 
voor hartstocht en passie. De grootmeester van de Japanse cinema maakte van zijn 
comeback een film die, wat stijl betreft, overeenkomt met de strenge gedragsregels 
van zijn protagonisten. Inhoudelijk doet de film denken aan Pasolini's 'Theorema' 
(1969), waarin een vreemdeling via 'de zinnen'  de burgerlijke orde verstoort. 
Filmesthetisch is “Gohatto” niet te missen. 
 
Regie: Nagisa Oshima  
Scenario: Nagisa Oshima  
Fotografie: Toyomichi Kurita  
Muziek: Ryuichi Sakamoto   
Cast: 'Beat' Takeshi Kitano, Ryuhei Matsuda, Tadanobu Asano, e.a.   
Duur: 100 min 
Land: Japan 1999 
 
 


