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GADJO DILO

César voor de Beste Muziek 1999 en Prijs Beste Actrice Brussels International
Film Festival en Acteurs a I'Ecran 1999

—“‘ Gadjo Dilo — wat zoveel betekent als "gekke
vreemdeling" — is een magisch verhaal,
gesitueerd op de grens van realiteit en
legende. Hoofdfiguur is een jonge Parisien,
Stéphane, een avontuurlijke moderne
zonderling. Midden in de winter arriveert
Stéphane in een bevroren Boekarest, waar
hij niemand kent en waar geen mens hem
verstaat. De dichterlijke dromer is
geobsedeerd door een stem...

Stéphane raakt bevriend met een oude
zigeuner en wordt verliefd op een jonge
zigeunerin. De cultuurschok door het
contact met een andere wereld leidt tot een
' merkwaardig identiteitsproces. Stéphane
wordt zigeuner met de zigeuners.

Er gaat een ongetemde kracht en vitaliteit
van de film uit. Rona Hartner won op het
Brussel-festival een verdiende prijs als beste actrice.

Regie: Tony Gatlif

Scenario: Tony Gatlif, Kits Hilaire, Jacques Maigre

Muziek: Tony Gatlif

Cast: Romain Duris, Rona Hartner, Izidor Serban, Florin Moldovan e. a.
Duur: 100 min

Land: Frankrijk 1997
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