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DRÔLE DE FELIX  
 
Reader Jury of the "Siegessäule" Award en Teddy Award op Berlijns 
Internationaal Filmfestival 2000 
 

 
 'Drôle de Félix' is na de muzikale komedie 
'Jeanne et Ie garçon formidable' de tweede film 
van de Franse cineasten Ollivier Ducastel en 
Jacques Martineau. Félix is een immigrant van 
Arabische origine, homoseksueel en 
seropositief. Van het grijze Dieppe trekt hij 
naar het zonnige Marseille om zijn vader, die 
hij nooit gekend heeft, te ontmoeten. Op zijn 
tocht naar het zuiden ontmoet Félix allerlei 
mensen, die voor hem tot zijn 'ideale familie' 
gaan behoren. Zo ontmoet hij 'zijn' genereuze 
oma, gespeeld door Patachou, de 'grande dame' 
van het Franse cabaret. Maar er is ook de 
verliefde jongeman met wie hij alles doet 
behalve seks en een andere met wie hij alleen 
seks bedrijft...  
Deze Franse road movie is geen dramatisch 

verslag van een migrantendrama. Zoals de titel suggereert, is het eerder een vrolijke 
film, speels, ontwapenend, charmant en zonder complexen. 
 
Regie: Olivier Ducastel en Jacques Martineau  
Scenario: Olivier Ducastel en Jacques Martineau  
Fotografie: Matthieu Poirot-Delpech   
Muziek: Olivier Dô Hùu  
Cast: Sami Bouajila, Patachou, Ariane Ascaride, Pierre-Loup Rajot e.a.  
Duur: 95 min 
Land: Frankrijk 2000  
 
 


