
Donderdag 26 september om 17h45 en 20h15 

Blancanieves   

 

Filmrecensenten vreesden dat regisseur Pablo Berger met zijn 

eigenzinnige versie van de Grimm- klassieker maar moeizaam naast 

die andere bejubelde zwart- witfilm ‘The Artist’ zou staan. Terecht? 

Aan u om te oordelen! 

Acht jaar heeft hij aan deze prent gewerkt. Het is dan ook meer dan 

een remake van een wereldberoemd sprookje: het is een hommage aan 

de hoogtijdagen van de stille film, een buitengewoon plezierige en 

melodramatische versie ervan, gesitueerd in het vooroorlogse Spanje.  

 

Blancanieves alias Carmen (Macarena Garcia) is de mooie dochter van Antonio Villalta (Daniel 

Gimenez Cacho), eens hartbrekende torreador, nu weduwnaar sedert hij zijn vrouw in het kraambed 

verloor en mindervalide. Boze stiefmoeder is zijn verpleegster Encarna (!), een uitgemergelde 

intrigante gespeeld door Maribel Verdú. 

 

Berger creëert een macaber huishouden met zijn bizarre conventies en geïnstitutionaliseerde 

wreedheid. Na Encarna’s mislukte moordplan, vlucht Carmen het bos in, waar ze een reizende groep 

van 6 stierenvechtende dwergen ontmoet. Zij dopen haar onmiddellijk om tot Blancanieves en 

wanneer ze haar sensationele talent voor stierengevechten ontdekken, werven ze haar meteen aan. 

Berger vermengt melancholie, angst en erotiek in de traditie van Hitchcock, Buñuel, Browning en 

Almodόvar. De gladiatorenscènes zijn uitstekend, het tot in detail stijlvaste decor is gevat in 

haarscherp zwart-wit, de dialogen staan op intertitels en worden omlijst door een stevige dosis 

warmbloedige flamenco.  

Zwart-wit filmfestijn én donker sprookje om te koesteren 

 

 

Info 

Regie   Pablo Berger 

Scenario  Pablo Berger 

Muziek  Alfonso de Vilallonga 

Fotografie  Kiko de la Rica 

Cast   Maribel Verdú, Daniel Gimenez Cancho, Macarena Garcia 

Duur   104 min. 

2012   Spanje 


