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Dit is niet de eerste film over het leven van 
straatkinderen die ons uit het zuiden bereikt, 
maar zelden slaagde een regisseur erin zozeer de 
juiste toon te vinden om een dergelijke thematiek 
toch charmant, onderhoudend, luchtig, 
cinematografisch aantrekkelijk en ontroerend te 
brengen, zonder aan geloofwaardigheid, 
eerlijkheid of integriteit te moeten inboeten.  
De film opent met de moord op Ali Zaoua, een 
jongen die ervan droomde om zeeman te worden 
en te leven op een eiland waar twee zonnen aan 
de hemel schitteren. Zijn vrienden Kwita, Omar 
en Boubkar (sterk vertolkt door echte 
straatkinderen uit Casablanca) stellen alles in het 
werk om hem een waardige, prinselijke 
begrafenis te bezorgen, maar botsen daarbij op de 

meest diverse problemen en hindernissen.  
Regisseur Nabil Ayouch schildert ons een woest, maar realistisch sprookje met af en 
toe een poëtische ondertoon, een film die de kijker emotioneel op sleeptouw neemt. 
 
Regie: Nabil Ayouch  
Scenario: Nabil Ayouch en Nathalie Saugeon  
Fotografie: Vincent Mathias  
Muziek: Krishna Levy  
Cast: Saïd Taghmaoui, Mounim Kbab, Moustapha Hansali, Hicham Moussone  
Duur: 90 min  
Land: Marokko, Frankrijk 2000  
 


