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French Critics Award,  2 Silver Ribbon 1973 en Nominatie Golden Globe 

In ‘Roma’ schetst Fellini een levendig beeld 
van zijn geboortestad. De stad van het eten, 
het nachtleven en de cultuur, maar ook de 
stad van het fascisme, het strikte Roomse 
geloof en de decadentie. De film lijkt geen 
logische lijn te volgen, maar is in plaats 
daarvan opgebouwd uit scènes die als een 
lappendeken een innemend beeld schetsen 
van het Romeinse leven. Soms neemt Fellini 
daarbij een uitstap naar de geschiedenis, 
soms schetst hij situaties die alleen voor hem 
herkenbaar zijn en soms lijkt hij vooral 
geïnteresseerd te zijn in Rome als omgeving. 
Op deze momenten gebruikt hij de fraaie 
gebouwen, het rijke palet aan mensen en de 
kakofonie van geluiden met name als de 
ingrediënten voor opvallende 
beeldcomposities die geen ander doel dienen 
dan te imponeren. 

De film houdt het midden tussen documentaire, speelfilm en reisverslag. Vaak 
beschouwend, soms lyrisch, maar vaker nog observerend. Wat uit deze observatie 
naar voren komt is geen eenduidig beeld. Rome wordt hier neergezet als een bron 
van tegenstrijdigheden, zowel onder haar bevolking als in haar cultuur. Het is een 
stad die constant in beweging is en met elkaar overhoop ligt, maar juist in die 
dynamiek ligt de aantrekkingskracht van Rome besloten. Hier vindt men geen rust 
en reinheid, maar chaos en viezigheid waarin het besef ligt besloten dat men lééft. 
Fellini’s ‘Roma’ moet men zien als een poging deze levenslust om te zetten in 
dromerige filmbeelden die vooral en ten eerste inwerken op het gevoel en pas 
daarna op het verstand. 
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