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De dabbawala, lunchdooskoeriers in Mumbai, staan bekend
om hun bijna perfecte organisatie. Slechts één op zes miljoen
lunches komt niet op de juiste bestemming aan. Om wat
meer pit in haar huwelijk te krijgen, bereidt huisvrouw Ila
(Nimrat Kaur) een fenomenale maaltijd voor haar man. Per
ongeluk komt de liefdevol bereide maaltijd terecht bij Saajan
Fernandes (Irrfan Khan, ‘Slumdog Millionaire’, ‘The Life of
Pi"), een weduwnaar die op kantoor eenzaam zijn laatste
werkdagen voor zijn pensioen slijt. Ila beseft de vergissing en
stopt de volgende dag een briefje bij het eten. Dit is het
begin van een heuse lunchboxcorrespondentie. Zonder elkaar
A FEEL GE00 MOV ToAT TOUCHS T HEATT Shast ooit gezien te hebben, worden beiden belangrijk voor elkaar.
Hoewel opgebouwd als een dramafilm, mist deze Indiase film
geenszins humor. Integendeel, vaak is de humor subtiel
aanwezig, in Sajaans mimiek, maar ook offscreen. Regisseur Batra becommentarieert de
drukte van een stad als Mumbai en toont op hartverwarmende manier hoe een intieme,
met de hand geschreven brief vandaag de dag nog steeds de eenzaamheid weet te
doorbreken in een maatschappij overspoeld door gsm, e-mail en “sociale” media.
De scenes van de stad zijn als een liefdesbrief aan de metropool waarin de kilte en
vereenzaming pijnlijk aanwezig zijn. De shots van de dabbawala zijn opgebouwd als een
documentaire, een overblijfsel van Batra’s eerste idee om een documentaire over hen te
draaien. Zijn film bevat dan ook geen enkel kitscherig Bollywoodelement.
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