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De Brits- Poolse regisseur Pawel Pawlikowski (‘ Last Resort’, 
‘My Summer of Love’ en het niet zo geslaagde ‘La Femme du 
Cinquième’) keert voor deze film terug naar het 
communistische Polen van de jaren ’60. 
 
De stille Ida verloor tijdens de oorlog haar beide ouders. Nu 
is ze een novice die op het punt staat haar geloftes af te 
leggen. Eerst wil ze echter nog uitzoeken wat er met haar 
ouders gebeurd is onder de nazibezetting. 
Ze wordt daarbij geholpen door haar tante, een 
communistische rechter en aanhanger van het stalinisme. 
Van haar verneemt ze dat ze Joodse is en dat haar ouders 
omkwamen tijdens de Holocaust. 
De twee gaan op zoek naar haar roots. De tocht door het 
Poolse platteland is confronterender dan ze hadden durven 

hopen. 
Deze roadmovie is gefilmd in zwart-wit en in een kleinere beeldverhouding (4-3) dan 
we gewoon zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
Een kunstzinnige zwart-witfilm 
 
 
Info 
 
Regie   Pawel Pawlikowski 
Scenario  Pawel Pawlikowski, Rebecca Lenkiewicz 
Cast   Agata Trebuchowska, Agata Kulesza, Adam Szyszkowski 
Fotografie  Lukasz Zal, Ryszard, Lenczewski 
Muziek  Kristian Selin Eidnar Andersen 
Duur   80 min 
2013    Polen 
 
  
  


